
Kunstwandelroute Het Groene Lint, verbinden door verbeelden. 

 

 

Kunstroute Het Groene Lint 

Het Groene Lint is een kunstwandelpad dat loopt van de Markt in Eersel via Veldhoven naar 

het centrum van Eindhoven. De route van 24 kilometer is uitgestippeld over bestaande 

paden langs de 3 waterlopen Gender, Run en Dommel. Een groen lint van vlechtheggen, 

ontworpen door Annet Bult, markeert het wandelpad. De naam kunstwandelroute is bewust 

gekozen. Onderweg zorgen kunstwerken als blikvanger voor verwondering, inspiratie en 

verbinding. Het repeterend karakter van de kunstwerken en de vlechthagen roept vragen 

op. Als wandelaar ga je op zoek naar de bijbehorende antwoorden. Dit subtiele vraag- en 

antwoordspel is verleidelijk. Je wilt de volgende stap zetten, het pad vervolgen en 

kunstwerken bekijken. Om zo te ontdekken hoe vorige generaties in deze regio leefden en 

voorzagen in hun levensonderhoud.  

 

Industriële ontwikkelingen in de regio 

Als je de 24 kilometer hebt afgelegd, ben je een stuk wijzer over de verbinding tussen het 

platteland en de stad en krijg je een beeld van het industrialisatieproces dat langs de route 

op gang is gekomen in bijvoorbeeld de sigarenfabrieken, schoenfabrieken, drukkerijen, 

leerlooierijen, weverijen en wasserijen. Riviertjes als de Gender en de Dommel speelden 

daarbij een belangrijke rol. In zowel Eindhoven als de Kempen schoten fabriekjes als 

paddenstoelen uit de grond en boden werkplekken aan de kinderen uit de grote 

boerengezinnen in de Kempen. Aan het begin van de twintigste eeuw zorgde een tramlijn 

voor verbinding tussen Reusel, Eersel, Veldhoven en Eindhoven voor vervoer van de 

werknemers uit de Kempen. 

 

Van contente mens tot Frits Philips 
Daarnaast zie je de ontwikkeling van het boerenland in de Kempen naar de industrialisatie 

van Eindhoven, met Philips als grondlegger en aanjager. Toeval bestaat natuurlijk niet: 2 

iconische bronzen beelden markeren het begin en het einde van deze kunstwandelroute. 

Het beeld van de Contente Mens op de Markt in Eersel staat symbool voor de Kempische 

volksaard. De Kempenaar moest vroeger hard werken voor weinig geld. Hij klaagde niet, 



maar was tevreden met wat hij had. Op de Markt in Eindhoven staat een ruim 3 meter hoog 

beeld van Frits Philips, de ondernemer die Philips groot maakte in de vorige eeuw.  

 

Educatief thema 

Stichting Kunstroute Het Groene Lint wil aan deze wandelroute langs de Gender, de Run en 

de Dommel graag een educatief thema verbinden, dat in de vorm van kunstwerken recht 

doet aan deze ontstaansgeschiedenis van Eersel, Veldhoven en Eindhoven. 

Dit maakt de route niet alleen interessant voor wandelaars, maar met name ook voor 

gezinnen met kinderen, vriendengroepjes en nieuwe inwoners van onze regio. Hoe mooi is 

het als een grootvader zijn wandelschoenen aantrekt en samen met zijn kleinzoon- of 

dochter op pad gaat om zijn ervaringen te delen. 

 

Kunstroute Het Groene Lint zorgt hiermee voor verbinden door verbeelden.  

Het Groene Lint, natuurlijk genieten van kunst en cultuur! 


